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PERSOONLIJKE VERWERKING 

Deze bijlage is een hulpmiddel voor de persoonlijke verwerking van het onderwijs. De 
vragen, gebedsopdrachten en het Bijbel leesrooster zijn ter ondersteuning om te groeien 
in het kennen van God en Zijn Woord. 

I. VERDIEPENDE VRAGEN 

Onderstaande vragen zijn bedoeld om het onderwijs en de bijbehorende Bijbelgedeeltes 
dieper te laten landen in je persoonlijke leven. Neem er de tijd voor, nodig de Heilige 
Geest uit om je te leiden en schrijf je gedachten en de dingen die Hij naar boven brengt 
op. 

 Verdiepende vragen n.a.v. deel 4.4 ‘de gezegende hoop en eindtijd’ 

Er zijn verschillende visies over de hoop en de eindtijd. Hier volgt een korte 
samenvatting van dat wat ook in de aantekeningen van het onderwijs uitgewerkt staat op 
pagina 49. 

I: De kerk uit de eerste twee eeuwen verwachtte de terugkomst van Jezus concreet en 
fysiek op aarde. Vanuit Jeruzalem zal Hij regeren op een echte troon. In 1000 jaar herstelt 
Hij alles, waarna de Vader zelf op aarde komt wonen. De kerk echter zal voor de komst 
van Jezus nog door verdrukking en vervolging heengaan. 

II: Hierna kwam de bewuste of onbewuste gedachte dat de kerk de plek van Israël heeft 
ingenomen. De focus veranderde van een echt koninkrijk waar Jezus op een troon komt 
te regeren naar een focus waarbij de kerk nu Gods koninkrijk aan de wereld moet laten 
zien. Het doel van Christenen is ontsnappen van het kwaad van de wereld. Uiteindelijk 
vernietigt God deze wereld en maakt een compleet nieuwe hemel en aarde. 

III: Traditioneel is het gedachtengoed van de RK en protestanten stromingen dat de 
hoop van gelovigen hun hemelse bestemming is. Niet een focus op deze aarde die 
hersteld wordt, maar ontsnappen uit deze wereld naar ‘iets beters’ ofwel de hemel. 

IV: In de laatste 150 jaar is een visie populair geworden, waarbij de kerk nog steeds een 
hemelse bestemming heeft en naar de hemel wordt opgenomen. Israël heeft echter een 
aardse bestemming. Daarbij zal Israël door de verdrukking gaan maar de kerk niet. 

V: In de laatste decennia is er een gestage terugkeer van de Kerk naar de visie onder I, 
mede omdat de ontkenning van verdrukking en vervolging moeilijk te rijmen is met de 
verdrukte kerk.   
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1. Jij bent waarschijnlijk ook beïnvloed door bovenstaande leren en theologie in de kerk. 
Wat merk je bij jezelf, door welke bril je (deels) kijkt? 

2. Schrijf voor jezelf de Bijbelse hoop op. Het doel is om concreter te krijgen waar jij je 
hoop op hebt gesteld of mag stellen. Pak daarna de aantekeningen van het onderwijs 
er nog eens bij. Kijk bij de aantekeningen onder II (p.50-53). Komen de dingen die 
jij had opgeschreven overeen met die punten? 

Jezus komt terug voor de volgende drie punten. 

o Om vergelding te brengen en het oordeel van God te geven over alle rebellie en 
vijandschap. 

o Hij komt om redding te brengen aan allen die op Hem wachten. 

o Hij komt om Koning te worden in Jeruzalem. Op de troon van David en te 
heersen over Israël en alle volken. 

3. Wat betekent het dat Jezus op een echte troon zal zitten en gaat regeren? 

Gelovigen zijn geroepen om discipelen te zijn en te lijken op Jezus. Om net zoals Hij 
dat is, klaar te zijn voor de komende tijd. Om getuigen te zijn en de liefde van Jezus en 
het geduld van de Vader te prediken. En bovenal om ons leven aan Hem te geven. 
Voor sommigen zal dit zijn omdat we voor Hem sterven als martelaar maar altijd 
omdat Hij verlangt dat we ons kruis dagelijks op ons nemen, oftewel, dat we sterven 
aan onszelf. 

4. Vraag aan God in hoeverre je nu zijn discipel bent? En zijn getuige? En hoe bereid 
je bent om je leven voor Hem te geven? Vraag hoe je hierin mag groeien. 
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II. VERDIEPING IN GEBED 

God roept ons op te volharden. Elke moeite waar we in ons leven mee te maken hebben 
geeft volharding voor de volgende moeite die gaat komen. We mogen volharden in 
discipelschap, getuigen zijn en sterven aan onszelf of zelfs al martelaar. Alles waar je 
volharding in nodig hebt maakt je klaar voor het volgende tot aan de laatste dag. 

Mattheüs 24:13  Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 

Lees dit Bijbelgedeelte een aantal keren hardop door. Bid vervolgens uit wat het vers 
zegt. 

a. Dank U voor volharding. Heer leer mij volharding.  

b. Geef mij genade voor discipelschap. 

c. Geef mij genade om een getuigen te zijn. 

d. Geef mij genade om te sterven aan mezelf. 

Apostolisch gebed  

In de bijbel zijn verschillende gebeden opgeschreven, dit worden ook wel de 
‘apostolische gebeden’ genoemd. Deze gebeden kun je over jezelf (of voor wie of wat je 
ook bid) uitbidden, het is altijd in lijn met Gods hart en ze zullen je denken en leven 
vernieuwen en veranderen van binnenuit.  

2 Thessalonicenzen 1:11-12  11 Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de 
roeping waard acht en Hij al het welbehagen van Zijn goedheid en het werk van het 
geloof met kracht volbrengt, 12 opdat de Naam van onze Heere Jezus Christus in u 
verheerlijkt wordt, en u in Hem, overeenkomstig de genade van onze God en van de 
Heere Jezus Christus. 

Bid dit gebed heel langzaam hardop, terwijl je nadenkt over Gods genade (hulp) voor 
ons. Bijvoorbeeld: Heer dank U voor Uw genade. Heer laat mij waardig geacht worden 
tot de Laatste Dag. Heer laat het geloof in alle kracht sterk in mij zijn… omwille van 
U… omwille van Uw genade… de genade die in God en in Jezus is.  

Tip: Om Bijbelteksten en Bijbelse gebeden dieper in je hart te laten komen, kun je de 
volgende stappen doen: 

o Lees het vers een paar keer achter elkaar 
o Schrijf het vers op  
o Spreek het vers een paar keer hardop uit  
O Zing het vers uit   
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III. BIJBEL LEESROOSTER 

Onderstaand Bijbel leesrooster is een handreiking van passende Bijbelgedeelten n.a.v. 
deel 4.4 ‘de gezegende hoop en eindtijd’ We moedigen je aan deze Bijbelgedeelten te 
lezen als voorbereiding en/of verwerking van de onderwijssessie. Het is boven alles 
belangrijk om zelf het Woord te lezen, te bestuderen en met de Heer over in gesprek te 
gaan. 

Dag 1 1 Thessalonicenzen 4:13 - 5:11 

Dag 2 Mattheüs 24 

Dag 3 1 Petrus 4 

Dag 4 Johannes 12 

Dag 5 Filippenzen 2:1-18 

Dag 6 Mattheüs 10 

Dag 7 Openbaring 12 - 13 
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