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PERSOONLIJKE VERWERKING 

Deze bijlage is een hulpmiddel voor de persoonlijke verwerking van het onderwijs. De 
vragen, gebedsopdrachten en het Bijbelleesrooster zijn ter ondersteuning om te groeien 
in het kennen van God en Zijn Woord. 

I. VERDIEPENDE VRAGEN 

Onderstaande vragen zijn bedoeld om het onderwijs en de bijbehorende 
Bijbelgedeeltes dieper te laten landen in je persoonlijke leven. Neem er de tijd voor, 
nodig de Heilige Geest uit om je te leiden en schrijf je gedachten en de dingen die Hij 
naar boven brengt op. 

 Verdiepende vragen n.a.v. deel 4.1 ‘de grote vraag: hoelang nog? 

1. Wat is je eerste reactie of gevoel als je denkt aan de “De Dag van de Heer?’. Zijn 
dat vooral fijne gevoelens en gedachten, of merk je bijvoorbeeld ook spanning, 
angst of oncomfortabele gevoelens?  

Het is makkelijk om ‘de Dag van de Heer’ tot een concept te houden. Een dogma wat 
ooit gaat komen. Deze dag is goed nieuws voor ons eeuwige leven maar slecht nieuws 
voor alles in ons is wat niet van God is. Een niet positieve reactie is een logische 
reactie. Maar wel een reactie waar je wat ‘mee moet’. Het is een directe uitnodiging om 
meer van God te begrijpen.  

2. Een worsteling die Christenen al eeuwen bezighoudt is wanneer en hoe de beloftes 
in de bijbel worden vervuld. Herken je die vraag ook in je eigen leven? 

3. De Dag van de Heer heeft veel benamingen. Schrijf voor jezelf achter elk 
onderstaand punt wat die benaming zegt over wie God is.  

o De (grote) Dag van de HEERE, Dag van (de Almachtige) God 

o Dag van het Oordeel 

o Dag van Zijn Toorn, Dag van de Verbolgenheid 

o Dag van de Vergelding, Dag van de Wraak 

o Dag van Jezus Christus, Dag van onze Heere Jezus Christus, Dag van Christus, 
Dag van de Heer Jezus 

  

http://www.gebedshuisamersfoort.nl/


DE HOOP VAN HET EVANGELIE  

Module 4: De Dag van de Heer deel 1 – God heeft een Dag bepaald 

gebedshuisamersfoort.nl pagina 12 

o Dag van de Verlossing 

o “De Dag” en “die Dag” 

o De Laatste Dag 

o Dag van het Offer 

o Dag van Slachting 

o Dag van Zijn Komst 

o Dag van het Onheil 

o Dag van Uw Kracht 

o Dag van de Eeuwigheid 

God regeert over alles wat gaat komen. Dank Hem voor het feit dat het Zíjn Dag is. 

II. VERDIEPING IN GEBED 

1. In de bijbel is er een constante verbintenis tussen verwachten en wachten. Door de 
bijbel heen is er de oproep om te wachten, om de vervulling van de beloften te 
verwachten. Dit (ver)wachten – de interne, innerlijke houding van uitzien, het gebed 
“hoelang Heer”, en een levensstijl die daarmee overeenstemt – is wat de gelovigen 
van alle tijden kenmerkt. 

a. Vraag aan God hoe jij mag wachten in je leven? 

b. Vraag aan God hoe jij mag verwachten in je leven? 

2. Het kan zijn dat er dingen in ons leven in de weg staan om op God te wachten of 
Hem te verwachten.  

a. Vraag God of er dingen zijn die je (opnieuw) aan Hem mag geven. 

b. Schrijf deze dingen op en kijk nog een keer naar de verschillende 
benamingen van ‘de Dag’. Is er een  omschrijving die je als belofte mag zien 
als Gods reactie op wat jij hebt gebeden?  
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Apostolisch gebed  

3. In de brieven van de apostelen zijn verschillende gebeden opgeschreven, dit worden 
ook wel de ‘apostolische gebeden’ genoemd. Deze gebeden kun je over jezelf (of 
voor wie of wat je ook bid) uitbidden, het is altijd in lijn met Gods hart en zullen je 
denken en leven vernieuwen en veranderen van binnenuit.  

Kolossenzen 1:9-11 9 …dat u vervuld mag worden met de (rechte) kennis van Zijn wil, 
in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 10 zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig 
(toegerust en in geestelijke volwassenheid), Hem in alles behaagt, in elk goed werk 
vrucht draagt en groeit in de (rechte) kennis van God, 11 terwijl u met alle kracht 
bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap 
in alles te volharden en geduld te oefenen. 

Bid dit gebed uit Kolossenzen 1:9-11 heel langzaam hardop, terwijl je nadenkt over ‘de 
Dag van de Heer’. Neem bijvoorbeeld de zin “en groeit in de (rechte) kennis van 
God” en bid: “Heer leer mij uw rechte kennis. Leer mij wat de vreugde is van Uw Dag, 
de Dag waar U naar uitkijkt. Leer mij om te zien wat U ziet, te voelen wat U voelt en te 
denken wat U denkt als ik over Uw Dag nadenk. Laat mij groeien in rechte kennis over 
wie U bent.” 

Tip: Om Bijbelteksten en Bijbelse gebeden dieper in je hart te laten komen, kun je de 
volgende stappen doen: 

Lees het vers een paar keer achter elkaar 

Schrijf het vers op  

Spreek het vers een paar keer hardop uit  

Zing het vers uit  

III. BIJBEL LEES ROOSTER 

Onderstaand Bijbelleesrooster is een handreiking van passende Bijbelgedeelten n.a.v. 
deel 4.1 ‘God heeft een Dag bepaald. We moedigen je aan deze Bijbelgedeelten te 
lezen als voorbereiding en/of verwerking van de onderwijssessie. Het is boven alles 
belangrijk om zelf het Woord te lezen, te bestuderen en er met de Heer over te praten. 

 

  

Dag 1 Psalm 94 

Dag 2 Jesaja 13 

Dag 3 2 Petrus 3 

Dag 4 Deuteronomium 32 

Dag 5 Hebreeën 11:1 – 12:2 

Dag 6 Psalm 37 

Dag 7 Psalm 118 
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