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PERSOONLIJKE VERWERKING 

Deze bijlage is een hulpmiddel voor de persoonlijke verwerking van het onderwijs. De 
vragen, gebedsopdrachten en het Bijbelleesrooster zijn ter ondersteuning om te groeien 
in het kennen van God en Zijn Woord. 

I. VERDIEPENDE VRAGEN 

Onderstaande vragen zijn bedoeld om het onderwijs en de bijbehorende Bijbelgedeeltes 
dieper te laten landen in je persoonlijke leven. Neem er de tijd voor, nodig de Heilige 
Geest uit om je te leiden en schrijf je gedachten en de dingen die Hij naar boven brengt 
op. 

 Verdiepende vragen n.a.v. deel 3.3 ‘De beloofde Messias is de Christus’ 

Het woord Christus is niet Jezus’ achternaam, of gewoon een andere manier om Jezus 
te zeggen. Het is een gewichtige en zeer Bijbelse titel; de Messias, de Gezalfde. Degene 
die is aangewezen en aangesteld en bekrachtigd door God om Koning en Rechter van 
de aarde te zijn, de Dag van de Heer uit te voeren en het herstel van alle dingen. Hij laat 
de doden weer leven, Hij herstelt de aarde, Hij brengt vrede op aarde en in de onzichtbare 
wereld, Hij verplettert de slang, de antichrist en iedereen die zich tegen Zijn leiderschap 
blijft verzetten. Dan zal er nooit meer iets mis kunnen gaan in heel de schepping! 

Totdat Jezus kwam als de Christus, de Messias, had God al veel gezegd over de hoop en 
verwachting van de Messias. Er staat geweldig veel in de Wet, de Psalmen en de Profeten 
over de roeping en verwachting van de Messias. Niet alleen dat Hij moest lijden om zo 
een weg tot redding te openen voor ons, maar nog veel meer over Zijn alles tot vervulling 
brengende taak. 

1. Deze dingen gaan pas leven in je eigen hart als je de betekenis van het woord Christus 
bewust herstelt bij het lezen van het Woord. Dus iedere keer dat je het woord 
“Christus” ziet staan, voeg je bewust het woord ‘de’ eraan toe én (een stukje van) de 
betekenis: “de gezalfde Koning en Rechter die spoedig terugkomt” (of je eigen 
variant hiervan, die recht doet aan het gewicht van de titel Messias). 

Als je bijvoorbeeld Filippenzen 1:2 leest, dan lees je hardop het volgende voor: 
genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus de Christus, de 
beloofde Messias die terugkomt om te regeren. 

o Pas dit nu eens toe bij het lezen van dag 1 uit het Bijbelleesrooster. Lees 
Filippenzen 1 hardop en voeg elke keer dat je het woord Christus tegenkomt, het 
lidwoord ‘de’ en de betekenis toe. 

o Doe dit de aankomende periode elke keer als je de Bijbel leest. 
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2. In de Bijbel staat veel over de rol en bestemming van de Messias, de Christus. Wat 
Hij gaat doen, wie Hij is en wat Zijn plan is. 

o Neem pagina 30-33 van de aantekeningen erbij en schrijf van alle 15 Bijbelteksten 
die daar staan in eigen woorden op wat de kenmerken van de Messias zijn. 
Ondanks dat het ook onder elke tekst erbij staat, moedigen we je aan dit ook zelf 
op te schrijven. Door het in eigen woorden op te schrijven komen de beloftes en 
profetieën dieper in je hart. 

o Lees nu hardop wat je bij elke Bijbeltekst hebt opgeschreven. Wat valt je op, wat 
is nieuw voor je, is dit hoe je Jezus kent of altijd al kende? 

3. Jezus kwam bij Zijn eerste komst niet het christelijk geloof vestigen. Hij kwam om 
vele beloften te vervullen en kwam eerst om te lijden. Hij zal terugkomen om 
uiteindelijk alles wat over Hem geschreven staat te vervullen. 

Op deze ‘Petra’, deze openbaring dat Jezus de Messias is, bouwt God Zijn gemeente. 
De gemeente die gebouwd is op de openbaring en belijdenis dat Jezus de beloofde 
Joodse Messias is. Dat betekent dat je je hoop vestigt op de vervulling van wat de 
Messias gaat doen volgens het Woord. 

o Een christen is iemand die volgeling is van dé Christus. Besef je dat jij dé Christus 
volgt in je leven? Wat betekent dit in je leven en wat betekent dit voor het getuigen 
over Hem? 

II. VERDIEPING IN GEBED 

1. Dank God voor Zijn volmaakt goede plan voor de schepping. Dank Hem uit de 
grond van je hart dat Hij Jezus de Christus gaat zenden om voor eeuwig Koning te 
zijn op de aarde. 

2. Vraag de Heilige Geest de vreugde over de Messias die terug gaat komen diep in je 
hart uit te storten en een diepere openbaring over Hem te geven. 

Apostolisch gebed  

3. In de brieven van de apostelen zijn verschillende gebeden opgeschreven, dit worden 
ook wel de ‘apostolische gebeden’ genoemd. Deze gebeden kun je over jezelf (of voor 
wie of wat je ook bid) uitbidden, het is altijd in lijn met Gods hart en zullen je denken 
en leven vernieuwen en veranderen van binnenuit. 

Romeinen 15:13 De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede 
in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. 
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Romeinen 15:13 is een apostolisch gebed. Bid dit gebed (dagelijks) over je eigen hart en 
maak het persoonlijk. Vraag de Heer om je te vervullen met de diepe blijdschap en vrede 
in het geloven. 

Tip: Om Bijbelteksten en Bijbelse gebeden dieper in je hart te laten komen, kun je de 
volgende stappen doen: 

o Lees het vers een paar keer achter elkaar 
o Schrijf het vers op  
o Spreek het vers een paar keer hardop uit  
o Zing het vers uit  

III. BIJBEL LEES ROOSTER 

Onderstaand Bijbelleesrooster is een handreiking van passende Bijbelgedeelten n.a.v. 
deel 3.3 De beloofde Messias is de Christus. We moedigen je aan deze Bijbel-
gedeelten te lezen als voorbereiding en/of verwerking van de onderwijssessie. Het is 
boven alles belangrijk om zelf het Woord te lezen, te bestuderen en met de Heer over in 
gesprek te gaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Dag 1 Filippenzen 1 (zie instructie bij de 1ste 
verdiepende vraag) 

Dag 2 Mattheüs 16 
Dag 3 Johannes 6 
Dag 4 Deuteronomium 18 
Dag 5 Handelingen 3 
Dag 6 Johannes 10 
Dag 7 Ezechiël 34 
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