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PERSOONLIJKE VERWERKING 

Deze bijlage is een hulpmiddel voor de persoonlijke verwerking van het onderwijs. De 
vragen, gebedsopdrachten en het Bijbel leesrooster zijn ter ondersteuning om te groeien 
in het kennen van God en Zijn Woord. 

I. VERDIEPENDE VRAGEN 

Onderstaande vragen zijn bedoeld om het onderwijs en de bijbehorende Bijbelgedeeltes 
dieper te laten landen in je persoonlijke leven. Neem er de tijd voor, nodig de Heilige 
Geest uit om je te leiden en schrijf je gedachten en de dingen die Hij naar boven brengt 
op. 

 Verdiepende vragen n.a.v. deel 3.1 ‘Het beloofde Nageslacht dat alles herstelt’ 

1. Deze sessie gaat over de belofte van een Nageslacht die de vloek zal verbreken en de 
zegen zal gaan herstellen. God heeft dat niet alleen tegen Adam en Eva gesproken in 
Genesis 3, maar door de eeuwen heen blijft Hij dit herhalen en bevestigen. 

o Waarom denk je dat God de belofte van een Nageslacht keer op keer herhaalt in 
de Bijbel? 

o Wat laat dit zien over God?  

o Wat doet dit met je als je hier zo over nadenkt? 

2. Neem eens tijd om stil te staan bij degenen die in het oude testament leefden en vol 
verwachting uitkeken naar het beloofde Nageslacht, de Messias. Denk aan Adam en 
Eva, Noach, Abraham, David, de profeten etc. 

Het kan zijn dat je onbewust denkt/dacht dat zij minder wisten van God of de 
Messias dan wij anno 2021. Wij leven na Jezus’ eerste komst en denken soms dat wij 
wellicht ‘meer’ ontwikkeld zijn dan hen. Dat denken we onder andere omdat wij de 
Bijbel kunnen lezen, geschoold zijn etc. Maar… is dit echt zo?! Weten we echt wel 
meer? 

De verwachting én besef van noodzaak (maar ook de vreugde erover) dat er een 
Nageslacht zal komen die alles gaat herstellen was onderdeel van hun leven. Zij 
bouwden hun geloof op deze hoop en vertrouwden God daar volledig in. 

o (Hoe) Verandert dit besef je (onbewuste) beeld dat je over hen had? 
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3. Een verwachting op het Beloofde Nageslacht is wat God in de mensen verlangt te 
zien en te vinden. 

o Wat is jouw reactie op deze belofte?  

o Wat voor impact heeft dit op je (dagelijks) leven, je keuzes, prioriteiten, 
gesprekken, godsbeeld? 

o Heb jij net als de mensen in het oude testament een levende verwachting en 
verlangen naar de Messias? 

 
II. VERDIEPING IN GEBED 

1. Door de geschiedenis van afgelopen 2000 jaar en doordat we Jezus’ eerste komst 
kennen, is de verwachting die wij hebben van het komende Nageslacht niet (meer) 
zo sterk. Wij weten immers wie het Nageslacht is, hoe Hij was en wat Hij deed. Maar 
de belofte is nog niet volledig vervult over dit ‘Nageslacht’. Ook voor ons geldt dus 
de uitnodiging om met een diepe verwachting en verlangen op Hem te wachten, net 
als degenen die ons voor zijn gegaan. 

o Bid om een herstel of toename van de verwachting en verlangen naar het Beloofde 
Nageslacht zoals de mensen in het oude testament ook hadden. 

2. Klaagliederen 3:24-26 24 Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op 
Hem hopen. 25 Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem 
zoekt. 26 Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de HEERE. 

Neem dit Bijbelgedeelte en doorloop de volgende stappen. Je zult merken dat de tekst 
daarna meer levend is geworden en dichter bij je hart is gekomen. 

o Neem 15 minuten de tijd om deze tekst hardop te lezen. Spreek er langzaam 
doorheen. Neem een actieve houding aan, loop bijvoorbeeld heen en weer terwijl 
je de Bijbeltekst hardop leest.  

o Neem pen en papier en schrijf je (Bijbelse) gedachten op van de woorden die in 
deze verzen staan: ‘hopen’, ‘verwachten’, ‘Hem zoeken’, ‘wachten’, ‘het heil van 
de HEERE’. 

 Wat betekent het woord in dit vers? 

 Omschrijf het woord/leg het woord uit 
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o Neem nogmaals (minimaal) 15 minuten en maak de tekst nu persoonlijk. Ga in 
gesprek met de Heer over elke zin. Ga een dialoog aan met Hem. Laat de tekst 
dicht bij je hart komen. Dat kan je doen door Hem te vertellen wat je verlangt bij 
woorden die afstandelijk klinken, die je niet herkent in je leven en die dieper 
mogen gaan in je hart. 

Apostolisch gebed  

In de brieven van de apostelen zijn verschillende gebeden opgeschreven, dit worden ook 
wel de ‘apostolische gebeden’ genoemd. Deze gebeden kun je over jezelf (of voor wie of 
wat je ook bid) uitbidden, het is altijd in lijn met Gods hart en zullen je denken en leven 
vernieuwen en veranderen van binnenuit.  

1 Korinthe 1:4-9 4 Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u 
gegeven is in Christus Jezus. 5 U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle 
spreken en alle kennis, 6 naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, 
7 zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere 
Jezus Christus verwacht. 8 God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u 
onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. 9 God is getrouw, door 
Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. 

3. 1 Korinthe 1:4-9 is een apostolisch dankgebed. Bid deze dingen over je eigen hart en 
maak het persoonlijk. Richt je dit keer voornamelijk op de verzen 7b-9.  

Tip: Om Bijbelteksten en Bijbelse gebeden dieper in je hart te laten komen, kun je de 
volgende stappen doen: 

o Lees het vers een paar keer achter elkaar 
o Schrijf het vers op  
o Spreek het vers een paar keer hardop uit  
o Zing het vers uit  
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III. BIJBEL LEESROOSTER 

Onderstaand Bijbel leesrooster is een handreiking van passende Bijbelgedeelten n.a.v. 
deel 3.1 Het beloofde Nageslacht dat alles herstelt. We moedigen je aan deze 
Bijbelgedeelten te lezen als voorbereiding en/of verwerking van de onderwijssessie. Het 
is boven alles belangrijk om zelf het Woord te lezen, te bestuderen en met de Heer over 
in gesprek te gaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dag 1 Genesis 12:1-8 en Genesis 13:14-18 
Dag 2 Genesis 15 
Dag 3 Genesis 17 
Dag 4 Genesis 22:1-19 
Dag 5 Genesis 26:1-6 

Genesis 28:10-22 
Genesis 49:8-10 

Dag 6 1 Kronieken 17 
Dag 7 Jesaja 40 


