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PERSOONLIJKE VERWERKING 

Deze bijlage is een hulpmiddel voor de persoonlijke verwerking van het onderwijs. De 
vragen, gebedsopdrachten en het Bijbelleesrooster zijn ter ondersteuning om te groeien 
in het kennen van God en Zijn Woord. 

I. VERDIEPENDE VRAGEN 

Onderstaande vragen zijn bedoeld om het onderwijs en de bijbehorende 
Bijbelgedeeltes dieper te laten landen in je persoonlijke leven. Neem er de tijd voor, 
nodig de Heilige Geest uit om je te leiden en schrijf je gedachten en de dingen die Hij 
naar boven brengt op. 

 Verdiepende vragen n.a.v. deel 2.3 ‘De concrete hoop: de vloek omgekeerd’ 

1. Deze onderwijs sessie gaat over wat er allemaal hersteld gaat worden wanneer Jezus 
terugkomt. De opstanding uit de dood is de grote hoop waar de Bijbel over spreekt. 
Dit is de hoop om nu aan vast te houden en in te geloven. Het leven eindigt niet bij 
de dood, de dood is niet onze ontsnapping naar de hemel en niet onze verlossing 
van deze gebroken wereld. De hoop die we hebben is dat ieder die in Hem gelooft 
zal opstaan in een verheerlijkt lichaam wanneer Jezus terugkomt, om voor altijd met 
Hem en met elkaar te leven op een herstelde aarde. 

o Wat denk/dacht jij bij de hoop op eeuwig leven of bij het woord ‘opstanding’?  

o Is dit iets concreets/echts voor je of is het iets vaags/ongrijpbaars? 

2. De Bijbel leert ons dat de dood een vijand is die verslagen wordt door Jezus op de 
Laatste dag. De dood is onze vijand en Jezus moet en zal terugkomen om de dood 
tot z’n einde te brengen en in de poel van vuur te gooien. Vanuit het Griekse 
denken (wereldbeeld) is de overtuiging ontstaan dat we door de dood onze eeuwige 
heerlijke bestemming ingaan, namelijk de hemel. De grote hoop waar de Bijbel keer 
op keer over spreekt, is dat we met iedereen die Jezus belijdt als zijn Heer, een 
verheerlijkt lichaam krijgen en voor altijd met God op de herstelde aarde leven, 
zoals die was in Genesis 1 en 2. 

o Wat denk jij over het sterven hier op aarde?  

o Wat denk je over het eeuwige leven?  

o Geven de gedachten die je hebt over het eeuwige leven je hoop? En hoe 
beïnvloedt dit je dagelijkse leven, je geloof en Godsbeeld? 
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3. Waar je op hoopt wordt in het algemeen bij mensen het meest zichtbaar in het 
antwoord op de vraag ‘Waar leef je voor?’. Het raakt de kern van iemands bestaan, 
waar iemand alles voor wil geven, visie voor heeft, wat zin geeft aan zijn leven. 
Maak het nu persoonlijk en stel jezelf deze vraag: 

o Waar leef jij voor? 

4. We zijn aan het einde gekomen van module 2 ‘De Hoop van het Evangelie’.  

o Wat heb je geleerd uit de afgelopen 3 sessies of wat ben je anders gaan zien? 

o Waar heb je vragen over? 

o Wat vind je wellicht moeilijk (te geloven)? 

o Wat heeft God de afgelopen weken laten zien aan je? 
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II. VERDIEPING IN GEBED 

1. De wereld schreeuwt om vrede. Volledige vrede komt wanneer Jezus onze koning 
wordt en heerst over de aarde. De Bijbel vertelt zelfs dat er nog heel wat meer strijd 
en oorlog zal plaatsvinden voordat Hij terugkomt. Dat kan een beangstigende 
gedachte zijn, zeker als je gefocust bent op die strijd. God kent ons en heeft ons 
beloftes gegeven waar we naar uit mogen kijken en waardoor we tegenstand en 
oppressie kunnen weerstaan. 

o Bid voor je eigen hart dat de hoop die vervuld gaat worden, dieper mag groeien.  

2. Efeze 6:10-18 spreekt over de wapenrusting van God, zodat we weerstand kunnen 
bieden tegen de duivel. Hij is de grote vijand van onze ziel en wil ons afleiden, 
misleiden en afhouden van God. Efeze 6 is een handleiding om weerstand te 
kunnen bieden en stand te houden tot het einde. Bid Efeze 6:10-18 over je eigen 
leven uit. 

Efeze 6:10-18 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van 
Zijn macht. 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt 
houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet 
tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van 
het kwaad in de hemelse gewesten. 13 Neem daarom de hele wapenrusting van God 
aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te 
hebben, stand kunt houden. 14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, 
en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15 en de voeten geschoeid met 
bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16 Neem bovenal het schild van het geloof 
op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neem de 
helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 18 terwijl u bij 
elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent 
met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 

o Verdieping: Overdenk elk aspect van de wapenrusting. Wat betekent het? Waar 
staat het voor? Wat staat er in de Bijbel nog meer over dit onderdeel van de 
wapenrusting? Etc. 

Tip: Om Bijbelteksten en Bijbelse gebeden dieper in je hart te laten komen, kun je de 
volgende stappen doen: 

o Lees het vers een paar keer achter elkaar 
o Schrijf het vers op  
o Spreek het vers een paar keer hardop uit  
o Zing het vers uit  
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III. BIJBEL LEES ROOSTER 

Onderstaand Bijbelleesrooster is een handreiking van passende Bijbelgedeelten n.a.v. 
deel 2.3 De concrete hoop: de vloek omgekeerd. We moedigen je aan deze 
Bijbelgedeelten te lezen als voorbereiding en/of verwerking van de onderwijssessie. 
Het is boven alles belangrijk om zelf het Woord te lezen, te bestuderen en met de Heer 
over in gesprek te gaan. 

Wees je bij het lezen van deze stukken bewust van de concrete beloften van 
herstel: Opstanding, aarde hersteld, vrede… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag 1 1 Korinthe 15 
Dag 2 Jesaja 26 
Dag 3 Jesaja 35 
Dag 4 Psalm 103 
Dag 5 Lukas 18:18-30 
Dag 6 Psalm 85 
Dag 7 Jesaja 52:7-54:17 


