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I. TERUGBLIK EN INLEIDING: 

A. Jezus wil met ons wandelen… om ons het Bijbelse perspectief op Zijn 
eerste komst én op Zijn wederkomst te onderwijzen.  

Dat vraagt van ons een leerbaar en bekeerlijk hart. Net als de discipelen op de weg naar 
Emmaüs, wil Jezus ons corrigeren en ons hart in vuur en vlam zetten door ons in lijn te 
brengen met het Woord. Hebben wij oren om te horen…? 

Zowel Jezus zelf, als de apostelen bevestigen in het Woord dat het Evangelie in het 
Nieuwe Testament volledig in lijn is met alles wat de Wet, de Profeten en de Psalmen 
al zeggen. 

De grootste strijd van de discipelen in Jezus’ tijd was het begrijpen van het lijden vóór 
de beloofde heerlijkheid. De strijd in ons begrip in de 21e eeuw is om eerst een Bijbels 
begrip terug te vinden van de Hoop van het Evangelie, om daarna ook de plek van het 
lijden vóór het herstel weer de juiste plek te geven. 

B. Het hart van het Evangelie – het goede nieuws – is de hoop.  

1. Bijbelse hoop is zekerheid over toekomstige zegen, en dus iets 
anders dan hoop in ons algemene taalgebruik.  

Romeinen 8:24-25 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die 
gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog 
hopen? 25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met 
volharding. 

2. Bijbelse hoop hebben betekent weten wat er wel beloofd is en wat 
niet. Hopen op de verkeerde veronderstellingen is (eeuwig) 
levensbedreigend! 

Spreuken 13:12 a Uitgestelde verwachting krenkt het hart… 

2 Petrus 2:18-19 Want door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken, 
verlokken zij met de begeerten van het vlees en met losbandigheden mensen die 
daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren.19 Zij beloven 
aan hen vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn; want door wie 
iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden. 
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II. DOEL VAN DEZE MODULE IS OM ONS HART, ONS INZICHT EN ONS 
GELOOF TE HER-IJKEN IN DE BIJBELSE HOOP VAN HET 
EVANGELIE – DE BELOOFDE HEERLIJKHEID. 

A. We zullen door het Oude of Eerste Testament (Hebreeuwse Bijbel) en 
door het Nieuwe Testament heen de voortdurende bevestiging van 
dezelfde hoop en beloften van God ontdekken. Een aantal kernwoorden, 
die steeds terugkeren en heel vaak naar dezelfde hoop verwijzen: 

1. Hoop, hopen 

2. Belofte, belooft/beloofd 

3. Verlossing, redding, heil, zalig(heid)  verlossen, redden, zalig 
maken 

4. Erfenis, beërven, erfgenamen 

5. (eeuwig) Leven 

6. Zegen, gezegend, zegenen 

Hebreeën 10:23 Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij 
Die het beloofd heeft, is getrouw. 

1 Petrus 1:3-5 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, 
overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een 
levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 4 tot een 
onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard 
wordt voor u. 5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot 
de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. 

Efeze 1:13-14 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het 
Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof 
kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 14 Die het onderpand is van 
onze erfenis, tot de verlossing tot verkrijging, tot lof van Zijn heerlijkheid. 

Galaten 3:8-29 En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou 
rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de 
volken gezegend worden. 16 Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn 
nageslacht gedaan… 18 Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte; 
maar aan Abraham heeft God die door de belofte genadig geschonken. 29 En als u van 
Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte 
erfgenamen.  
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B. “Soteriologie”, de leer van verlossing.  

Alles van Genesis 3 tot en met Openbaring 20 valt hieronder: Hoe (oorzaak) alles mis 
gegaan is en wat (gevolg) er daardoor gebroken is enerzijds. Hoe (oorzaak) alles weer 
goed komt, en wat (gevolg) dat concreet inhoudt anderzijds. In deze module gaan we 
vooral in op “wat” er is misgegaan en “wat” wordt hersteld. Maar we kunnen ons niet 
genoeg verheugen in de “hoe” van het herstel: Bekering, terug van de rebellie, naar 
gehoorzaamheid, waarop God ons de genadegave van vergeving en verzoening geeft. 

Lukas 24:47 En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van 
zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. 

Handelingen 10:42-43 En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te 
getuigen dat Hij Degene is Die door God aangesteld is tot een Rechter over levenden 
en doden. 43 Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving 
van zonden ontvangen zal door Zijn Naam.  

Romeinen 6:17 Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van 
harte gehoorzaam geworden… 

2 Korinthe 5:20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons 
smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. 

III. DE BASIS VAN HOOP: HET EVANGELIE BELOOFT HET “HERSTEL 
VAN ALLE DINGEN”. 

Handelingen 3:19-21 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist 
worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, 
20 en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. 21 Hem moet de 
hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God 
gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen. 

 Hersteld: Grieks: “apokatastasis” = Herstel in zijn oorspronkelijke onbedorven 
staat/orde. 

Mattheus 19:28 Jezus zei tegen hen: “Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat 
alles vernieuwd (HSV: “wedergeboorte”) wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit 
zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf 
tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. (NBV) 

 Vernieuwing / wedergeboorte: Grieks: “paliggenesía” = regeneratie. letterlijk 
opnieuw/ als nieuw schepping. 
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A. Het concept van herstel is dat het teruggaat naar de oorspronkelijke 
ongerepte staat van de hemelen en aarde. Genesis 1 en 2 vormen daarom 
een extreem belangrijke basis voor onze beeldvorming van Gods plannen 
en beloften. 

Genesis 1:1-31 In het begin schiep God de hemelen en de aarde…31 En God 
zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed…  

B. Een Bijbels sleutelwoord voor de oorspronkelijk staat is: gezegend 

Genesis 1:1-31 … 21 En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende 
levende wezens waarvan het water wemelt, naar hun soort, en alle gevleugelde 
vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was. 22 En God zegende ze en 
zei: Wees vruchtbaar, word talrijk, en vervul het water van de zeeën; en laten de 
vogels talrijk worden op de aarde! …27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; 
naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. 
28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, 
vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de 
vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!...  

C. De belofte is Genesis 1 hersteld, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde 

Jesaja 65:17-18 Want zie, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Aan de 
vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. 
18 Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep 
Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. 

2 Petrus 3:13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en 
een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 

Openbaring 21:1-5 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste 
hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan.…2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, 
het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik 
maak alle dingen nieuw… 

Het woord nieuw in het Grieks heeft twee varianten: Neos en Kainos. 

Neos = jong, net begonnen (nieuw in tijd) 

Kanos = Vers, fris, onversleten (nieuw in kwaliteit) 

De nieuwe hemelen en aarde zijn Kainos, vers, fris, perfect in kwaliteit, niet Neos, 
alsof het andere hemelen en een andere aarde zijn. 
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IV. ER IS HERSTEL NODIG… OMDAT HET MISGING. 

A. De (zonde)val, weg van de goede en gezegende staat: de zonde. 

Genesis 3 6 … en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij 
haar was, en hij at ervan. 7 Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten 
dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf 
schorten. 8 En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij 
de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht 
van de HEERE God te midden van de bomen in de hof. 9 En de HEERE God riep 
Adam en zei tegen hem: Waar bent u? 10 En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik 
werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. 11 En Hij zei: Wie heeft u 
verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar 
niet van te eten? 12 Toen zei Adam: De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij 
van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. 13 En de HEERE God zei tegen de 
vrouw: Wat hebt u daar gedaan! En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen en ik 
heb ervan gegeten. 14 Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit gedaan 
hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik 
zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. 15 En Ik zal vijandschap 
teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat 
zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. 16 Tegen de vrouw zei Hij: 
Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen 
baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. 17 En tegen 
Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom 
gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem 
omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; 
18 dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. 
19 In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, 
omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren…. 
22 Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij 
goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des 
levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven! 

B. Het hart van het probleem: ongehoorzaamheid, rebellie. De relatie met 
God is beschadigd omdat de mens toegaf aan de drievoudige verleiding 
van de zonde: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en trots. 

Genesis 3:6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een 
lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te 
worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar 
was, en hij at ervan. 

1 Johannes 2:16-17 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte 
van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 
17 En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot 
in eeuwigheid. 
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C. De eeuwige dreiging van de zonde: de dood, Gods oordeel. 

Genesis 2:16-17 En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof 
mag u vrij eten, 17 maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u 
niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. 

Romeinen 6:23 Want het loon van de zonde is de dood … 

Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft 
Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar 
is uit de dood overgegaan in het leven.  

D. Gods genade: Zijn geduld en een plan voor herstel en uitstel van het 
oordeel zijn direct zichtbaar. Het Proto-Evangelie 

Genesis 3:15 … haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen…  

Openbaring 20:11-15 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor 
Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor 
hen te vinden was. 12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de 
boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des 
levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven 
stond, overeenkomstig hun werken. 13 En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook 
de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden 
geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. 14 En de dood en het rijk van de dood 
werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. 15 En als iemand niet 
bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur 
geworpen. 

2 Petrus 3:7-10 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde … worden voor het vuur 
bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. 
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend 
jaar en duizend jaar als één dag. 9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen 
dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen 
verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 10 Maar de dag van de Heere zal 
komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de 
elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. 


