
DE HOOP VAN HET EVANGELIE  

Module 1: Met Jezus op weg gaan – van Hem leren deel 1 – visie voor correctie 

gebedshuisamersfoort.nl pagina 1 

I. INTRODUCTIE 

Lukas 24:13-53 En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadiën 
van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaüs was. 14 En zij spraken met 
elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. 15 En het gebeurde, terwijl zij met elkaar 
spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeliep… 

21 En wij hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de 
derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn… 

25 En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de 
profeten gesproken hebben! 26 Moest de Christus dit niet lijden en (zo) in Zijn heerlijkheid 
ingaan? 27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften 
over Hem geschreven was… 

31 En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. 
32 En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot 
ons sprak en voor ons de Schriften opende?... 

44 En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles 
vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de 
Profeten en in de Psalmen. 45 Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften 
begrepen. 46 En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden 
en uit de doden opstaan op de derde dag. 47 En in Zijn Naam moet onder alle volken 
bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. 48 En u 
bent van deze dingen getuigen 

 
 
Handelingen 1:1-11  … 3 Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen 

vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen 
gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. 4 En toen Hij 
met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de 
belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; 5 want 
Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet 
lang na deze dagen. 6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in 
deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? 7 En Hij zei tegen hen: Het komt u 
niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, 
8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult 
Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste 
van de aarde. 9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en 
een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen 
naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, 11 die 
ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze 
Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u 
Hem naar de hemel hebt zien gaan. 
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II. DOEL VAN DEZE ONDERWIJS-SERIE:  

Fundamenten van onze toekomstverwachting herstellen zodat we overwinnend zijn tot 
Jezus terugkomt. 

We willen dat onze levens, ons zicht op waar we voor leven, waar we naar toe gaan, in 
lijn zijn met Gods plan, in lijn met het onderwijs van de apostelen en de instructies van 
de Profeten. Dan zal Jezus lof en eer krijgen door onze levens in de eindtijd en zullen 
wij stand kunnen houden.  

A. Het is Jezus’ verlangen, en ook het mijne, dat we als gemeente diep 
wortelen in de Bijbelse hoop op Zijn terugkomst en toegerust zijn voor de 
dynamiek van de tijd die daaraan vooraf gaat. 

Hebreeën 12:1-3 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen 
omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En 
laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, 2 terwijl wij het oog 
gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de 
vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande 
veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. 3 Want let toch scherp op 
Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet 
verzwakt en bezwijkt in uw zielen. 

B. De Heer legt in Zijn Woord gebieden van strijd bloot en geeft ons 
instructies zodat we weten wat Hij doet, en wat Hij van ons verwacht.  

Mattheüs 24:3-5 Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe 
toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En 
wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van het tijdperk? 4. En Jezus 
antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. 5 Want velen zullen 
komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. 

Openbaring 3:21-22 Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals 
ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. 22 Wie oren 
heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. 

III. LEERBAARHEID EN CORRIGEERBAARHEID 

We willen graag met Jezus wandelen…. maar willen we horen wat Hij zegt?  

25 En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat 
de profeten gesproken hebben! 26 Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn 
heerlijkheid ingaan? 27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in 
al de Schriften over Hem geschreven was. 
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A. Jezus 7 brieven in Openbaring 2 en 3: Zijn liefdevolle en gerichte correctie 
en bemoediging om de Gemeente voor te bereiden op partnerschap met 
Hem in de laatste dagen, en om overwinnend de eindstreep te halen. 

Openbaring 1:1, 10-11 1 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft 
om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en Hij heeft die 
door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven…10 
…en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, 11. die zei: Ik ben de Alfa 
en de Omega, de Eerste en de Laatste, en: Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en 
stuur het aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: naar Efeze, naar Smyrna, naar 
Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea. 

Openbaring 2:7, 2:11, 2:17, 2:26-29, 3:5-6, 3:12-13, 3:21-22 Wie oren heeft, laat hij 
horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint… 

Openbaring 2:5 Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de 
eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn 
plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. 

Openbaring 2:10 Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal 
sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een 
verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon 
van het leven geven. 

Openbaring 2:16 Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen 
oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond. 

Openbaring 2:21 En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou 
bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd… 24 Maar Ik zeg tegen u, en tegen de overigen 
in Thyatira: 25 Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom. 

Openbaring 3:3 Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast 
en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult 
beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen. 

Openbaring 3:11 Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw 
kroon zal wegnemen. 

Openbaring 3:19 Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en 
bekeer u. 
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B. Bekering betekent dat we de koers die we eerst hadden verlaten, en ons 
omkeren naar Gods perspectief, prioriteiten, maatstaven. Dit vindt plaats 
op drie gebieden: hart, denken (of leer), werken. 

1. God wil dat we waarheid hebben in ons binnenste, recht zijn van 
hart, waarheid van hart – Orthokardia 

Psalm 51:1-17 3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg 
mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid. 8 Zie, U vindt vreugde 
in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend… 12 
Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige 
geest…. 18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in 
brandoffers schept U geen behagen. 19 De offers voor God zijn een gebroken geest; 
een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten. 

Psalm 147:6-11 De HEERE houdt de zachtmoedigen staande, de goddelozen 
vernedert Hij, tot de grond toe… 10 Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard, 
Hij schept geen behagen in de spierkracht van de man. 11 De HEERE is goedgezind 
voor wie Hem vrezen en op Zijn goedertierenheid hopen. 

Markus 7:6-22 Maar Hij antwoordde hun: Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, 
geprofeteerd zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart 
houdt zich ver bij Mij vandaan… 20 En Hij zei: Wat uit de mens naar buiten komt, dat 
verontreinigt de mens. 21 Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort 
kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, 22 diefstal, hebzucht, allerlei 
kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; 
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2. God wil dat we waarheid hebben in ons denken, recht in wat we 
geloven - Orthodoxie 

1 Timotheüs 1:3-7 Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe 
opgeroepen heb in Efeze te blijven om sommigen te bevelen geen andere leer te 
onderwijzen, 4 zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze  
geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte 
opbouw in het geloof. 5 Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een 
rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. 6 Sommigen zijn daarvan 
afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. 7 Zij willen leraars van de wet 
zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk 
benadrukken. 

2 Korinthe 11:3-4 Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, 
zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus 
is. 4 Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt 
hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander 
evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. 

1 Timotheüs 6:3-16 Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de 
gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en aan de leer die in 
overeenstemming  is met de godsvrucht, 4 dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft 
een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort: afgunst, 
ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen, 5 voortdurend geruzie van 
mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat 
zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen... 
11 U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen 
gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. 12 Strijd de 
goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent 
en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. 13 Ik beveel u voor God, Die 
alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus de goede 
belijdenis afgelegd heeft, 14 dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot 
de verschijning van onze Heere Jezus Christus. 15 De zalige en alleen machtige Heere, 
de Koning der koningen en Heere der heren, zal die op Zijn tijd laten zien... 

(Verg. Ef. 4:11-15, 2 Thess. 2:9-12, 2 Tim. 2:22-26, 2 Tim. 3:14-4:4, 2 Petrus 2) 
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3. God verlangt dat we waarheid hebben, recht staan in onze 
levensstijl - Orthopraxis 

Psalm 26:2 Beproef mij, HEERE, ja, stel mij op de proef, toets mijn nieren en mijn 
hart. 3 Want Uw goedertierenheid houd ik voor ogen, ik wandel in Uw waarheid. 4 Ik 
zit niet bij valsaards, met huichelaars ga ik niet om. 5 Ik haat het gezelschap van 
kwaaddoeners, bij goddelozen zit ik niet. 

3 Johannes 1:3-4 Want ik was zeer verblijd, toen er broeders kwamen die van uw 
waarheid getuigden, hoe u in de waarheid wandelt. 4 Ik heb geen grotere blijdschap dan 
hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. 

1 Johannes 1:5-7 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u 
verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. 6 Als wij 
zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, 
liegen wij en doen de waarheid niet. 

C. Ook bekering raakt dus deze 3 lagen, ons hart is het belangrijkste.  

Joël 2:12-13 Ook nu echter, spreekt de HEERE, bekeer u tot Mij met heel uw hart, 
namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. 13 En scheur uw hart en niet uw 
kleren. Bekeer u tot de HEERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig 
en rijk aan goedertierenheid, en Hij heeft berouw over het kwaad.  

2 Timotheüs 2:24-26 Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar 
vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan 
verdragen. 25 Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. 
Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid 
komen 26 en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend 
gevangen waren om zijn wil te doen. 

2 Korinthe 12:20 Want ik vrees … 21 dat, als ik kom, mijn God mij opnieuw bij u zal 
vernederen en dat ik treuren moet over velen die vroeger gezondigd hebben en zich 
niet bekeerd hebben van de onreinheid, hoererij en losbandigheid die zij bedreven 
hebben. 
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